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Imitatie-
Tarzan

IN _ONS Platteland” het blad van de
CBTB. geett een zckere Boartigon
Louis G. Le Roy, de man van de
Heerenveenster natuurtuinen, er van
langs. Le Roy heeft nl in het
Amsterdamse dagblad Het Parool le-
lijke dingen gezegd over de Floriade,
die volgens hem niks natuurlijks
heef{ en waar men alleen op geld
verdienen uit is.

Meneer Le Roy, zo schrijft Bartigon,
wil alles maar gewoon laten groeien,
ook onkruid dat volgens hem geen
onkruid is, maar gewoon kruid. Le-
ven door te laten leven, ook brandne-
tels, slakken, luizen, coloradekever
enz., Want dat alles heeft de natuur
niet voor niets op de aarde gepoot.

».Nu kan iemand als de heer Le Roy dat
ideaal alleen gestalte geven (en ge-
lukkig alleen op een stuk grond in
Heerenveen) in een wereld, die het
niet met hem eens is. Wat dat betreft
is hij net als de lieve slapers in het
Vondelpark, die lak aan alles hebben
zolang de mensen die dat niet heb-
ben, dat Vondelpark voor hen finan-
cieren en netjes in orde brengen.”

En dan tenslotte nog dit citaat uit het
artikel van Bartigon: , Wanneer er
kritiek op de Floriade moet worden
gehoord dan toch bij voorkeur niet
van zulke imitatie-Tarzans, die zich
zouden moeten voeden met hun eigen
slakken en brandnetels wanneer de
door hem verachte lieden, die zich
met economie en financiering, en in
één adem met bijvoorbeeld de teelt
van bloembollen en bloemen bezig
houden, zulks niet voorkwamen.”




